
VAN EEN VROUW NAAR GODS HART

MANIFESTO

Vernieuw onze Harten



© Revive Our Hearts 2022
Vernieuw onze Harten 2022
PO Box 2000 / Niles, MI 49120 Verenigde Staten van Amerika

ReviveOurHearts.com
Nederlandse vertaling: Revive Our Hearts-team voor het Nederlandstalige gebied.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.
© Stichting HSV 2010

Revive Our Hearts is een bediening van Life Action Ministries.



    1      Manifesto

Een persoonlijke en gemeenschappelijke overtuiging van geloof, 
toewijding en gebed, zodat Christus wordt verheerlijkt en de glorie en 
verlossende liefde van God wordt gezien over de hele aarde.

We geloven dat God de soevereine Heer van het universum en de 
Schepper van alle leven is. Dat alle geschapen dingen bestaan tot 
Zijn heerlijkheid en eer.1

We geloven dat de schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk, 
een doelbewust deel is van Gods plan.  We geloven dat mannen 
en vrouwen geschapen zijn naar het beeld van God, op een 
complementaire en specifieke manier.2 

We geloven dat zonde elke mens van God scheidt en dat maakt het 
onmogelijk om Zijn beeld te weerspiegelen zoals het oorspronkelijk 
bedoeld was. Onze enige hoop op herstel en verlossing wordt 
gevonden in het belijden van onze zonden en door te vertrouwen 
op Christus. Hij leed een zondeloos leven, stierf in onze plaats en is 
opgestaan uit de dood.3

We realiseren ons dat we in een maatschappij leven die Gods recht 
om te regeren niet erkent, de Bijbel als richtlijn voor het leven niet 
accepteert en de gevolgen ervaart van het niet naleven van Gods 
bedoeling voor mannen en vrouwen.4

We geloven dat Christus deze zondige wereld verlost en alle dingen 
nieuw maakt. Dat Zijn volgelingen geroepen zijn om deel te hebben 
aan  Zijn verlossend plan. Ze verlangen ernaar om elk aspect van het 
menselijk leven, dat door zonde beïnvloed is, door Gods genade, te 
veranderen.5

1	 1 Kor. 8:6; Kol. 1:16; Openb. 4:11
2	 Gen. 1:26-27; 2:18; 1 Kor. 11:8
3	 Gen. 3:1-7, 15-16; Mark. 1:15; 1 Kor. 15:1-4
4	 Spr. 14:12; Jer. 17:9; Rom. 3:18; 8:6-7; 2 Tim. 3:16
5	 Ef. 4:22-24; Kol. 3:12-14; Tit. 2:14
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De Bijbel is Gods middel  om ons te onderwijzen in Zijn wegen. Het 
openbaart Zijn heilig plan voor ons vrouw-zijn, ons karakter, onze 
prioriteiten, verschillende taken, verantwoordelijkheden en relaties.6

We eren God en worden gezegend wanneer we Zijn plan en het doel voor 
ons leven, met vreugde aanvaarden.7

Als verloste zondaars, kunnen we de schoonheid van Bijbels vrouw-zijn niet 
uitleven, zonder het heiligend werk van het Evangelie en de kracht van de 
Heilige Geest in ons.8

Mannen en vrouwen zijn beiden geschapen naar het beeld van God. Ze 
zijn gelijk in waarde en waardigheid, maar ze hebben verschillende taken 
en functies thuis en in de kerk.9

Wij zijn als vrouwen geroepen om onze mannen te erkennen en aan te 
moedigen in hun rol als man zoals God het bedoelt. We moeten hun 
God-gegeven mannelijk leiderschap ondersteunen en eren, thuis en in de 
kerk.10

Het huwelijk is door God ingesteld. Het is een heilig, bindend, levenslang 
verbond tussen één man en één vrouw.11

Wanneer we nederig en op een juiste manier reageren op mannelijk 
leiderschap in onze huizen en kerken, tonen we een gepaste 
onderdanigheid die Gods Woord eert en Christus’ gehoorzaamheid aan de 
wil van de Vader, weerspiegelt.12

6	 Joz. 1:8; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:20-21; 3:15-16
7	 1 Tim. 2:9; Tit. 2:3-5; 1 Petr. 3:3-6
8	 Joh. 15:1-5; 1 Kor. 15:10; Ef. 2:8-10; Fil. 2:12-13
9	 Gen. 1:26-28; 2:18; Gal. 3:26-28; Ef. 5:22-33
10	 Mark. 9:35; 10:42-45; Gen. 2:18; 1 Petr. 5:1-4; 1 Kor. 14:34; 1 Tim. 2:12-3:7
11	 Gen. 2:24; Mark. 10:7-9
12	 Ef. 5:22-33; 1 Kor. 11:3
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Egoïstisch kiezen voor persoonlijke rechten is het tegenovergestelde van 
de Geest van Christus, Die Zichzelf vernederde, de gestalte van een slaaf 
aannam en Zijn leven voor ons aflegde.13

Menselijk leven is kostbaar voor God en moet naar waarde geschat en 
beschermd worden, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.14

Kinderen zijn een zegen van de Heere; vrouwen zijn op een unieke manier 
geschapen om kinderen te dragen en leven te geven. Of het nu hun 
biologische, geadopteerde of andere kinderen zijn.15

Gods plan voor genderdiversiteit gaat verder dan het huwelijk alleen. 
Vrouwen, getrouwd of single, moeten een voorbeeld van vrouwelijkheid 
zijn in hun verschillende relaties, door bescheidenheid, ontvankelijkheid 
en zachtmoedigheid van geest.16

Christus leed voor ons, om ons tot God te brengen. Soms zullen gelovigen 
verlies lijden omwille van Christus en het Evangelie, terwijl ze verlangend 
uitkijken naar de hemelse beloning, eerder dan naar aards gemak.17

Geestelijk volwassen christenvrouwen hebben de verantwoordelijkheid 
om een erfenis van geloof na te laten. Dit door jongere vrouwen te 
onderwijzen in het Woord en de wegen van God, door een voorbeeld te 
zijn voor de volgende generaties en door vrucht te dragen.18

Gelovend wat hierboven staat, verklaren we ons verlangen om ‘vrouwen 
naar Gods hart’ te zijn. We wijden ons toe aan Zijn roeping om Zijn doel 
voor ons leven te vervullen. Door Zijn genade en in afhankelijkheid van 
Zijn macht, streven we naar het volgende:

13	 Luk. 13:30; Joh. 15:13; Ef. 4:32; Fil. 2:5-8
14	 Ps. 139:13-16
15	 Gen. 1:28; 9:1; Ps. 127; Tit. 2:4-5
16	 1 Kor. 11:2-16; 1 Tim. 2: 9-13
17	 Matt. 5: 10-12; 2 Kor. 4:17; Jac. 1:12; 1 Petr. 2:21-23; 3:14-17; 4:14
18	 Tit. 2:3-5
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WE WILLEN:

1.	 De Heere, onze God liefhebben met heel ons hart en met heel 
onze ziel en met heel ons verstand en met heel onze kracht.19

2.	 Blij onze levens aan Christus als Heere toewijden, we zeggen ‘Ja, 
Heere’ tegen het Woord en de wil van God.20

3.	 Als vrouwen op elk gebied van ons leven trouw aan het Woord, 
zoeken om te groeien in de kennis van de Bijbel en te leven 
volgens de gezonde leer.21

4.	 Onze gemeenschap en vertrouwen met God voeden door gebed, 
lofzang, dankzegging, belijdenis, voorbede en smeking. 22

5.	 Het unieke ontwerp en roeping als vrouwen, met nederigheid, 
dankbaarheid, geloof en vreugde omarmen en tot uitdrukking 
brengen.23

6.	 De eer van God zoeken door deugden als zuiverheid, 
bescheidenheid, onderdanigheid, zachtmoedigheid en liefde te 
ontwikkelen.24

7.	 Respect tonen voor mannen en vrouwen, geschapen naar het beeld 
van God, anderen hoger achten dan onszelf, proberen hen op te 
bouwen; bitterheid, boosheid en kwaadspreken uit ons midden te 
bannen.25

8.	 Ons trouw engageren in onze lokale kerk, ons nederig 
onderwerpen aan onze geestelijke leiders, groeien in de 
gemeenschap van gelovigen en de gaven die de Heere ons gegeven 
heeft gebruiken om anderen te dienen, het Lichaam van Christus 
op te bouwen en Zijn doelen voor deze wereld te vervullen.26

19	 Deut. 6:4-5; Mark. 12:29-30
20	 Ps. 25:4-5; Rom. 6:11-13, 16-18; Ef. 5:15-17
21	 Hand. 17:11; 1 Petr. 1:15; 2 Petr. 3:17-18; Tit. 2:1, 3-5, 7
22	 Ps. 5:3; Fil. 4:6; 1 Tim. 2:1-2
23	 Spr. 31:10-31; Kol. 3:18; Ef. 5:22-24, 33b
24	 Rom. 12:9-21; 1 Petr. 3:1-6; 1 Tim. 2:9-14
25	 Ef. 4:29-32; Fil. 2:1-4; Jak. 3:7-10; 4:11
26	 Rom. 12:6-8; 14:19; Ef. 4:15, 29; Hebr. 13:17
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9.	 Een thuis creëren dat getuigt van de liefde, genade, schoonheid 
en orde van God, dat een goede sfeer schept van christelijke 
gastvrijheid die verder reikt dan de muren van ons huis.27

10.	 De heiligheid, de zuiverheid en blijvende verbintenis van de 
huwelijksovereenkomst eren, of het nu over ons eigen huwelijk 
gaat of dat van een ander.28

11.	 Kinderen ontvangen als een zegen van de Heere, hen opvoeden 
om Christus lief te hebben en te volgen en hun levens toe te 
wijden aan de zaak van Zijn Evangelie en Koninkrijk.29

12.	 De opdracht van Titus 2 uitleven, om als oudere vrouwen op alle 
vlakken godvruchtig te leven en jongere vrouwen te onderrichten 
met zachtmoedigheid en nederigheid, om zo tot volwassen 
vrouwen van God uit te groeien, die op hun beurt weer volgende 
generaties zullen onderwijzen.30

13.	 Gelegenheden zoeken om ongelovigen het Evangelie van Jezus 
Christus te vertellen.31

14.	 Gods hart weerspiegelen naar wezen, weduwen en andere 
kwetsbare, gemarginaliseerde of onderdrukte mensen, door liefde 
te tonen en hun noden te lenigen, in de Naam van Jezus Christus 
en zo rechtvaardigheid te bevorderen voor alle mensen als 
beelddragers van God.32

15.	 Bidden voor opwekking en hervorming onder Gods kinderen, dat 
zal leiden tot voortgang van het Koninkrijk en het Evangelie van 
Jezus Christus, over de gehele wereld.33

27	 Spr. 31:10-31; 1 Tim. 5:10; 1 Joh. 3:17-18
28	 Mat. 5:27-28; Mark. 10:5-9; 1 Kor. 6:15-20; Hebr. 13:4
29	 Ps. 127:3; Spr. 4:1-23; 22:6
30	 Tit. 2:3-5
31	 Mat. 28:19-20; Kol. 4:3-6
32	 Mat. 25:36; Luk. 10:25-37; Jak. 1:27; 1 Tim. 6:17-19
33	 2 Kron. 7:14; Ps. 51:1-10; 85:6; 2 Petr. 3:9
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En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze 
koninklijke waardigheid gekomen bent.

ESTHER 4:14


