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Hoe ziet een “Godvrezende vrouw” eruit? Hoe kunnen onze 
levens het eeuwige doel vervullen waarvoor God ons 

geschapen heeft? Hoe kunnen we “veel vrucht dragen” (Joh. 15:5) voor 
Zijn glorie? Gelukkig geeft het Woord van God ons de instructies 
die we nodig hebben en ook een aantal voorbeelden van vrouwen die 
aantonen wat het betekent om met God te wandelen en door Hem 
gebruikt te worden. 

Hoewel deze vrouwen in een heel andere situatie leefden dan wij, 
stonden ze voor veel van dezelfde uitdagingen: ze waren dochters, 
echtgenotes en moeders; ze beleefden jeugd, volwassenheid en 
ouderdom; ze moesten worstelen met de mysteries van leven en 
dood, geloof en twijfel, vreugde en verdriet. Als we hun portretten 
bestuderen, worden we onderwezen in Gods wegen en vinden we een 
patroon voor ons eigen leven.

Een van mijn favoriete Bijbelse rolmodellen is Maria van Nazareth. 
In haar leven heb ik een schat aan wijsheid gevonden voor mijn eigen 
wandel met God. Haar verhaal illustreert veel van de kenmerken van 
een vrouw die God gebruikt om Zijn verlossingsplan in onze wereld 
te volbrengen. 

Het Evangelie volgens Lukas geeft het ingrijpende ogenblik weer 
waarop Maria zich er voor het eerst van bewust werd dat God een 
buitengewoon doel met haar leven had. Terwijl het verhaal zich 
ontvouwt, krijgen we een blik in het hart en het karakter van deze 
opmerkelijke vrouw van God.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God 
gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam 
Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was 
met een man, van wie de naam Jozef  was, uit het huis 
van David;  en de naam van de maagd was Maria. En 
toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: 
“Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u! U bent 
gezegend onder de vrouwen.”  Toen zij hem zag, raakte 
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zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af  
wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei 
tegen haar:

“Wees niet bevreesd, Maria, want u heeft genade 
gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Jezus geven.Hij 
zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 
vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob 
Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal 
geen einde komen.” 

Maria zei tegen de engel: “Hoe zal dat mogelijk zijn, 
aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?”

En de engel antwoordde en zei tegen haar: “De Heilige 
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige Dat 
uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
En zie, uw nicht Elizabeth is eveneens zwanger van een 
zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, 
die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij 
God onmogelijk zijn.”  Maria zei: “Zie, de dienares van 
de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw 
woord.” En de engel ging van haar weg (Luk. 1:26-38).

Nancy DeMoss Wolgemuth
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Een gewone vrouw

Er was helemaal niets bijzonders of ongewoon aan Maria. Ze was 
niet van een rijke of beroemde familie. Toen de engel verscheen aan 
dit jonge tienermeisje, was ze verloofd en ging trouwen. Ze deed 
waarschijnlijk wat ieder verloofd meisje doet: dromen over getrouwd 
zijn met Jozef, het huis waarin ze zouden wonen, de familie die ze 
zouden hebben… Ik denk niet dat ze verwachtte dat haar leven op een 
bijzondere manier zou gebruikt worden.

Maria’s leven was niet gebaseerd op dingen die in onze wereld van 
grote waarde zijn: achtergrond, uiterlijke schoonheid, intelligentie, 
opvoeding, gaven en talenten. Het was Maria’s relatie met Jezus, 
hetgeen haar leven betekenisvol maakte. We zouden vandaag dit 
verhaal niet lezen als Maria niet verwant was aan Jezus. De engel 
sprak tot haar: “De Heere is met u” en dat maakte hét grote verschil 
in het leven van deze jonge vrouw en zo is het ook in onze levens.

Denk niet dat je buitengewoon moet zijn om door God gebruikt 
te kunnen worden. Je moet geen speciale gaven, talenten, 
bekwaamheden of relaties hebben. God gebruikt gewone mensen 
wiens beperkingen en zwakheden hen geschikt maken, zodat Hij Zijn 
grootheid en glorie in hen kan openbaren.

Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder 
u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, 
niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld 
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en 
het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het 
sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld 
en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om 
wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou 
roemen (1 Kor 1:26-29).
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Ongeacht hoe “gewoon” en “ongekwalificeerd” we zijn, als kinderen 
van God kunnen we met Hem wandelen en door Hem gebruikt 
worden, niet omdat we zo betekenisvol zijn, maar door onze relatie 
met Christus. Onze ware identiteit wordt niet gevonden in een baan, 
vriend, kind, rang of stand of bezittingen. Het is onze relatie met de 
Heere Jezus Christus wat ons leven waarde geeft, ons betekenisvol en 
bruikbaar maakt in Zijn Koninkrijk.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Wat maakt mijn leven betekenisvol?

• Geloof ik dat God mijn leven kan gebruiken om een verschil te 

maken in deze wereld?
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Een reine vrouw

Ondanks het feit dat Maria opgroeide in een samenleving die 
bekend stond voor morele corruptie, was zij een maagd. Ongetwijfeld 
hebben vele van haar leeftijdsgenoten zich niet zuiver bewaard. Maar 
toen het God behaagde Zijn Zoon naar de wereld te sturen om Zijn 
eeuwig verlossingsplan te volbrengen, koos Hij ervoor om het zaad 
van Zijn Zoon te plaatsen in de schoot van een reine uitverkorene. Hij 
zocht een vrouw uit die niet had toegegeven aan de verleidingen van 
de wereld, maar zichzelf  rein had bewaard voor de Heere.

In een wereld die pronkt met perversie en de spot drijft met 
reinheid, moeten Godvrezende vrouwen bereid zijn tegen de stroom 
in te gaan. Ze dienen te wandelen in zuiverheid en de jongere vrouw 
te onderwijzen om zuiver te zijn in hun denken en doen.

Misschien leef  je met een diep gevoel van verlies en spijt omdat je 
verkeerde keuzes hebt gemaakt. Maar het wonder van Gods genade 
is dat Hij dit zal herstellen bij allen die tot Hem komen, deze zonde 
belijden en zich bekeren.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik een reine vrouw?

• Ben ik discreet in mijn gedrag, mijn relaties, in waar ik naar 

kijk en waar ik naar luister, wat ik lees, hoe ik mij kleed? Ben ik 

zuiver in mijn motieven, gedachten en gewoontes?
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Een vrouw zonder verdienste

God koos deze jonge vrouw niet omdat ze de eer waardig was 
om moeder van de Verlosser te worden. De engel zei tegen Maria: 
“Wees gegroet, begenadigde” (Luk. 1:28, cursief  toegevoegd). Die 
zin zou vertaald kunnen worden als “jij die genadig aanvaard wordt.” 
Als iemand van ons door God aanvaard wordt, dan is dat vanwege 
genade, niet vanwege iets dat we gedaan hebben.

Niets breng ik in mijn hand mee;                                                                            
Eenvoudig klem ik mij aan Uw kruis vast                                                                           
Naakt kom ik tot U om kleding;                                                                                    
Hulpeloos zie ik tot U op om genade.1 

Het is allemaal door genade. Keer op keer zien we in de Schrift dat 
God mensen kiest die het niet verdienen. Maria verdiende het niet om 
door God gebruikt te worden; integendeel, ze verwonderde zich over 
Gods genade dat Hij haar had uitgekozen. 

Op het moment dat we onszelf  niet langer zien als instrumenten 
die het niet verdienen, is de kans groot dat we niet langer nuttig zijn 
in Gods hand.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik er mij van bewust dat alles wat goed en nuttig is in mijn 

leven, het resultaat is van Zijn onverdiende genade, uitgestort 

over mij?

1  Augustus Toplady, “Rock of  Ages.”
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Een uitverkoren vrouw

Maria werd door God uitverkoren voor een taak van eeuwige 
betekenis: het leven van de Zoon van God dragen. In zekere zin heeft 
God ons allemaal uitverkoren voor een soortgelijke taak: geestelijk 
leven voortbrengen. “Niet u hebt Mij uitverkoren”, zei Jezus tegen 
Zijn discipelen,”maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd 
dat u zou heengaan en vrucht dragen” (Joh. 15:16).

Ik geloof  dat God ons als vrouwen op een speciale manier heeft 
geschapen om kinderen te baren en groot te brengen. Of  Hij ons nu 
wel of  geen fysieke kinderen schenkt, Hij wil ons gebruiken om het 
leven en het licht van Jezus in de wereld uit te dragen: geestelijke 
kinderen laten groeien en Zijn leven brengen in de levens van 
anderen.

We kijken misschien naar bepaalde vooraanstaande of  ongewoon 
begaafde mensen en denken dat zij op een unieke manier door God 
zijn uitverkoren. Maar als je een kind van God bent, ben je door God 
uitverkoren voor een taak van het allergrootste belang, namelijk het 
leven van de Heere Jezus aan anderen doorgeven.

Als je eenmaal op die manier naar je leven kijkt, zul je nooit 
meer een probleem met je “zelfbeeld” hebben. Veel vrouwen dragen 
vandaag de dag littekens van afwijzing van ouders, partners of  
vriendinnen. Wat een vreugde om te ontdekken dat, hoewel we het 
verdienen om door God afgewezen te worden, we uitverkoren zijn om 
bij Hem te horen en deel uit te maken van Zijn verlossingsplan.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik er mij van bewust dat ik werd uitverkoren door God om 

een specifiek doel te vervullen in deze tijd?
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Een vrouw vervuld met de Geest

Wij moeten met de Heilige Geest vervuld zijn als we het plan dat 
God met ons voor ogen heeft, willen uitleven. Toen de engel tegen 
Maria zei, “u zult zwanger worden en een Zoon baren”, antwoordde 
Maria, “Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap 
heb met een man?” God had haar uitgekozen om een taak te 
volbrengen die menselijk gezien onmogelijk was.

De taak die God voor jou en mij heeft uitgekozen is niet minder 
onmogelijk. We kunnen het Evangelie van Christus delen met onze 
ongelovige vrienden, maar we kunnen hen niet tot bekering en 
geloof  brengen. Je kan een klimaat creëren dat bevorderlijk is voor de 
geestelijke groei van je kinderen, maar je kan hen geen hart voor God 
geven. We zijn volledig afhankelijk van Hem voor het voortbrengen 
van eeuwige vruchten. 

Als antwoord op Maria’s uiting van zwakte en onbekwaamheid, 
beloofde de engel haar Gods kracht en bekwaamheid: “De Heilige 
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen” (Luk. 1:35).

Ik heb al ontelbaar veel gesproken met de Heere. Dit klonk als 
Maria’s gesprek met de engel. De Heere geeft me een taak, en ik 
antwoord: “Heere, hoe zal dit mogelijk zijn? Ik kan dit niet. Andere 
mensen zijn veel geschikter. Ik ben niet voorbereid. Ik ben zo 
vermoeid. Ik ben zo zwak. Ik weet niet wat ik aan het doen ben.” 
Hij antwoordt eenvoudig: “Ik weet het. Daarom heb Ik je de Heilige 
Geest gegeven. De Heilige Geest zal je in staat stellen om het te doen 
en Mijn kracht zal jou en je zwakheid overschaduwen.”

Vergeet nooit dat jij niet in staat bent om te doen waartoe God 
je geroepen heeft. Jij kunt dat kind niet opvoeden, die echtgenoot 
liefhebben, zorgen voor die ouder op leeftijd, je onderwerpen aan 
die baas, die zondagsschoolles geven of  die Bijbelstudiegroep 
leiden. God is gespecialiseerd in het onmogelijke, zodat wanneer de 
overwinning behaald is en de taak volbracht is, wij er niet in kunnen 
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roemen. Anderen weten dat wij het niet gedaan hebben en wij weten 
dat ook. We moeten goed onthouden dat we alleen het christelijke 
leven kunnen leven en God kunnen dienen door de kracht van Zijn 
Heilige Geest. Zodra we denken dat we het zelf  wel kunnen, worden 
we onbruikbaar voor Hem. We moeten bereid zijn om aan God de 
controle over te laten en Hem door ons heen te laten werken.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Vertrouw ik op de kracht van de Heilige Geest om te zijn en te 

doen waarvoor God mij heeft uitgekozen?

• Zoek ik naar een frisse, nieuwe dagelijkse vervulling van Zijn 

Heilige Geest in mijn leven?
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Een beschikbare vrouw

Uitgerust met de beloften van God was Maria’s antwoord 
eenvoudigweg: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij 
geschieden overeenkomstig uw woord” (Luk. 1:38). Met andere 
woorden: “Heere, ik ben beschikbaar. U bent mijn Meester; ik ben Uw 
dienares. Ik ben bereid om gebruikt te worden zoals U dat wilt. Mijn 
lichaam is van U, mijn moederschoot is van U, mijn leven is van U.”

In die daad van overgave gaf  Maria zichzelf  aan God als een 
levend offer. Ze was bereid om door God voor Zijn doeleinden 
gebruikt te worden; bereid om het verlies van reputatie te verdragen 
dat zeker zou volgen wanneer de mensen zich realiseerden dat 
ze zwanger was. Ze was bereid om de spot en zelfs de mogelijke 
steniging, toegestaan door de Mozaïsche wet, te verdragen, bereid 
om negen maanden van toenemend ongemak en slapeloosheid te 
doorstaan, bereid om de weeën tijdens de geboorte van het Kind te 
verdragen. Maria was bereid om haar eigen plannen en agenda op te 
geven, zodat Gods plan kon worden volbracht.

Dat was ook de houding van het hart van een jonge vrouw, 
genaamd Betty Stam, die samen met haar man John, als zendeling 
naar China ging. In 1934, toen ze 27 en 28 jaar oud waren, werden ze 
gemarteld door de communisten. Het volgende gebed, dat ze negen 
jaar eerder schreef, legt uit waarom ze bereid was om dit ultieme 
offer te brengen:

Heere, ik geef  mijn eigen plannen en doelen op, al mijn 
eigen verlangens en hoop en ambities...en aanvaard Uw 
wil voor mijn leven. Ik geef  mijzelf, mijn leven, mijn 
alles, volledig aan U om voor altijd de Uwe te zijn… 
Werk Uw wil uit in mijn leven, ongeacht wat het kost, nu 
en voor altijd.2  



VERNIEUW ONZE HARTEN | 15 

Dit zou de hartenkreet van elke vrouw van God moeten zijn. “Ik 
ben Uw dienares; ik ben beschikbaar. Wilt U dat ik getrouwd ben? 
Ik zal getrouwd zijn. Wilt U dat ik single ben? Ik zal single zijn. 
Wilt U dat ik kinderen krijg? Ik zal kinderen grootbrengen voor 
Uw glorie. Wilt U dat ik geen kinderen heb? Dan zal ik geestelijke 
vruchten voortbrengen in de levens van anderen. Wilt U dat ik in een 
klein, overvol huis woon? Wilt U dat ik lijd onder een lichamelijke 
aandoening? Wilt U dat ik thuis les geef  aan mijn kinderen? Wilt 
U dat ik die echtgenoot liefheb en dien met wie het zo moeilijk is 
om samen te leven? Wilt U dat ik die jonge vrouw onder mijn hoede 
neem en haar begeleid op Uw manier? Wilt U dat ik mijn vrije tijd 
opgeef  om dat kind uit een gebroken gezin bijles te geven? Wilt U 
dat ik maaltijden breng naar die humeurige buurvrouw die ziek is? 
Heere, wat U ook vraagt, ik ben Uw dienares. Laat het voor mij zijn 
zoals U wilt.”

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Heb ik mij volledig ter beschikking van God gesteld voor eender 

welk doel dat Hij wil bereiken door mij heen?

• Wil ik dat Hij mijn leven gebruikt, wat het mij ook kost?

 

2  Kathleen White, John and Betty Stam (Minneapolis: Bethany, 1989), 118.
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Een gelovige vrouw

Na haar ontmoeting met de engel ging Maria op bezoek bij haar 
nicht, Elizabet. Elizabet herkende in de jongere vrouw een reactie 
van geloof  op het woord van God: “En zalig is zij die geloofd heeft, 
want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht 
worden” (Luk. 1:45). Maria geloofde God op Zijn woord. Ze stelde 
haar vertrouwen in Zijn beloften. Het was dat geloof  in God en Zijn 
Woord dat de kracht en zegen van God in haar leven teweegbracht. 
God vervulde Zijn belofte, er werd een Redder geboren.

Jaren geleden begon Dr. Adrian Rogers een grote bijeenkomst met 
deze woorden: “We hebben geen recht om geloofd te worden zolang 
er een verklaarbare uitleg voor is.”3 De meeste van onze levens zijn 
zo goed verklaarbaar, omdat we steunen op: natuurlijke, menselijke 
inspanningen en kracht, capaciteiten en plannen, programma’s en 
methoden.

Wat zou er gebeuren als Gods volk Zijn beloften zou geloven en Hem 
in gebed zou aanroepen, Hem gelovend voor het onmogelijke; voor de 
verzoening van gebroken huwelijken, voor de redding van ongelovige 
vrienden en familieleden, voor de geestelijke vernieuwing van afvallige 
kinderen, voor een nieuwe uitstorting van Zijn Geest in een echte 
opwekking? We zouden kunnen zien dat God vanuit de hemel de 
allergrootste opwekking brengt die onze wereld ooit gekend heeft.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Geloof ik in Gods beloften?

• Geloof ik dat enkel God het onmogelijke kan doen,  

door Zijn kracht?

• Hoe leef ik het geloof uit in de kracht van God?

• Wat is er in mijn leven dat niet verklaard kan worden zonder God?

3  Adrian Rogers, “The Maximum Man” (lezing uit Maximum Manhood Conference, 
Bellevue Baptist Church, Memphis, October 10, 1985).



VERNIEUW ONZE HARTEN | 17 

Een vrouw die lofprijst

Wanneer God uitdagingen in onze levens brengt, dan kunnen 
we Hem aanbidden of  we kunnen jammeren. Ik schaam me om te 
zeggen dat ik meer dan mijn deel van klagen heb gedaan, zelfs over 
de bediening: “O Heere, ik ben moe van het reizen. Moet ik daarheen? 
Dit is zo moeilijk! Waarom moet ik met die persoon omgaan?”

Ik moet denken aan de kinderen van Israël in de woestijn die 
onophoudelijk morden. “Had God ons maar laten sterven in de 
woestijn,” klaagden ze. Op een dag zei God uiteindelijk: “Willen jullie 
in de woestijn sterven? Oké, dan sterven jullie maar in de woestijn!” 
(zie Num. 14:2, 28-30). Wees voorzichtig met wat je zegt als je 
moppert; God hoort alles.

Maar toen Maria’s wereld op zijn kop werd gezet, toen ze 
geconfronteerd werd met een drastische verandering in haar plannen, 
reageerde ze met aanbidding en lofprijzing:

“Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt 
zich in God, mijn Zaligmaker” (Luk. 1:46-47).

Zo begint haar lofprijzing, één van de grootste lofzangen ooit. 
Ze aanbad God voor Zijn wonderbare daden, Zijn barmhartigheid 
en Zijn keuze voor haar om deel uit te maken van Zijn grote 
verlossingsplan.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Wordt mijn leven gekenmerkt door een geest van lofprijzing?

• Reageer ik op de omstandigheden en uitdagingen van elke dag 

door het uiten van dankbaarheid voor de grootheid en genade 

van God?

• Laten mijn reacties op het leven zien wie God is?
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Een vrouw van het Woord

Maria’s gebed in Lukas 1:46-55 bevat minstens twaalf  citaten uit 
de teksten van het Oude Testament. In die tijd hadden vrouwen geen 
formele opleiding; Maria was waarschijnlijk ongeletterd. Maar ze 
had geluisterd naar de lezing van het Woord en had het in haar hart 
bewaard. Haar leven en haar gebeden waren gevuld met de Schrift. 

Een van onze grootste noden is om vrouwen van het Woord te 
worden, zodat onze gebeden, reacties en woorden doordrongen zijn 
van Gods manier van denken. De wereld hoeft onze meningen niet te 
horen. Als vriendinnen ons benaderen voor advies over het omgaan 
met hun kinderen, baas, financiën, angsten, depressies of  andere 
zaken, dan hoeven ze niet te horen wat wij denken. We zouden hen 
naar het Woord moeten leiden en zeggen: “Ik heb niet de antwoorden 
die jij nodig hebt, maar ik ken Iemand die ze wel heeft. Dit is wat 
Gods Woord over deze situatie te zeggen heeft.” 

Het is niet Gods bedoeling dat voorgangers de enigen zijn die 
mensen naar het Woord wijzen. Ieder van ons zou in staat moeten 
zijn om het Woord effectief  te gebruiken, niet alleen in onze 
aanbidding en onze eigen wandel, maar ook in het dienen van de 
noden van anderen. Als we vrouwen van het Woord willen zijn, 
moeten we er een prioriteit van maken om dagelijks tijd in de Schrift 
door te brengen: lezen, bestuderen, memoriseren, mediteren, het 
eigen maken en het dan weer in gebed bij God brengen, zodat Hij ons 
Zijn wegen leert. 

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Houd ik van het Woord van God?

• Lees ik het, leer ik het uit het hoofd, mediteer ik erover,  

deel ik het met anderen?

• Pas ik het Woord toe op echte levenssituaties?
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Een nadenkende vrouw

Na de geboorte van de Heere Jezus wordt ons verteld dat “Maria 
al deze woorden bewaarde en overlegde in haar hart” (Luk. 2:19). 
Twaalf  jaar later, nadat zij en haar man, Jezus met de leraren in de 
tempel had zien praten, lezen we opnieuw dat zij “al deze dingen 
in haar hart bewaarde” (vers 51). De twee verschillende Griekse 
woorden die “koesteren” betekenen, bedoelen beide: “zorgvuldig 
bewaren; behoeden, veilig houden, dichtbij bewaren.”4 Temidden van 
de vele verantwoordelijkheden die vrouw- en moeder zijn met zich 
meebrachten, nam Maria tijd om na te denken over wat er in haar 
leven gebeurde en om te overdenken wat God had gedaan. 

Het haastige, hectische tempo van onze maatschappij kan 
verslavend en bedwelmend zijn. Velen van ons geven toe aan de 
verleiding om elk moment van ons leven te vullen met lawaai en 
activiteit. We stappen in de auto en zetten de radio aan; we lopen 
het huis binnen en zetten de televisie of  de computer aan of  pakken 
de telefoon. E-mail, sociale media, sms’en, muziek en massamedia 
dreigen elk stukje beschikbare ruimte te vullen en ons emotioneel en 
geestelijk leeg en oppervlakkig achter te laten. 

Als we instrumenten van Zijn genade willen zijn, die Zijn licht 
verspreiden in de duisternis om ons heen, moeten we tijd nemen om 
stil te zijn en na te denken over wie God is, wat Hij om ons heen en in 
ons doet. 

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Neem ik de tijd om te overdenken wat God heeft gedaan en om te 

mediteren over wat Hij aan het doen is in mijn leven?

4  E. Vine, The Expanded Vine’s Expository Dictionary of  New Testament Words, ed. 
John R. Kohlenberger III with James A. Swanson (Minneapolis: Bethany, 1984), 617.
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Een nederige vrouw 

Er wordt heel weinig over deze vrouw gezegd na de geboorte van 
Jezus. Blijkbaar was haar positie als moeder van Jezus voldoende. Het 
was voor haar genoeg om onbekend op de achtergrond te staan. Ze 
wilde Hem bekendmaken. De hemelse boodschapper had over haar 
Zoon gezegd: “Hij zal groot zijn” (Luk. 1:32, cursief  toegevoegd).

Maria zag zichzelf  niet als degene die recht had op Gods gunst: 
“Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares” (v. 48). 
Met andere woorden: “Wie ben ik dat Hij mij gunst betuigt?” Ze 
had de geest van Johannes de Doper, die zei: “Hij moet meer worden, 
maar ik minder” (Joh. 3:30). Hier was een vrouw die zich realiseerde: 
“Het gaat niet om mij, maar om Hem.” 

Vrouwen krijgen tegenwoordig niet veel erkenning voor het feit 
dat ze echtgenote en moeder zijn, voor het trouw liefhebben van 
en zorgen voor hun gezin. Er is een enorme druk om “iets te doen 
wat de moeite waard is”, om een eigen identiteit te hebben. Zelfs los 
van de druk van de maatschappij, verlangen onze eigen harten naar 
erkenning en waardering voor het werk dat we doen. De vrouw die 
God gebruikt, is een nederige vrouw; zij gaat in de voetstappen van 
de Heere Jezus, Die “... Zichzelf  ontledigd heeft door de gestalte van 
een slaaf  aan te nemen ...” (Fil. 2:7).

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik tevreden om God te dienen zonder dat ik erkend of  

gewaardeerd word?

• Is het mijn doel dat “Hij meer moet worden, ik echter minder?”  

• Ben ik bereid om alles te doen zonder dat iemand me ziet, 

waardeert of bedankt?
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Een vrouw die vertrouwt 

Maria vertrouwde erop dat God groter en machtiger was dan haar 
omstandigheden. Haar hart vol vertrouwen zien we in het eerste 
hoofdstuk van Mattheüs, na haar levensveranderende ontmoeting met 
de engel. Jozef, haar verloofde, had de engel niet gezien of  gehoord. 
Toen Maria uitlegde wat er was gebeurd, geloofde hij haar blijkbaar 
niet. Maar Maria wist dat ze op God moest vertrouwen en was bereid 
om te wachten tot Hij zou ingrijpen. Ze drong er bij Jozef  niet op aan 
om te geloven wat God tot haar had gezegd. In plaats daarvan gaf  ze 
God de tijd om tot hem te spreken en in zijn hart te werken. 

Soms zijn wij als vrouwen ontvankelijk om geestelijke waarheid of  
inzicht eerder waar te nemen dan de mannen in ons leven. De logische 
reactie is dan dat we denken dat we hen moeten overtuigen van de 
waarheid of  het belang van het inzicht dat we hebben gekregen.

Maria had die neiging niet. Ze probeerde niets te bewijzen. Ze 
vond het niet haar verantwoordelijkheid om Jozef  te overtuigen. Ze 
manipuleerde of  controleerde niet. Ze wachtte gewoon op de Heere 
en vertrouwde erop dat Hij Zijn doel zou vervullen. En op Zijn tijd 
stuurde God een engel om Jozef  te openbaren wat hij moest weten. 

Misschien ben je het moe om te wachten tot God tegen je 
echtgenoot, voorganger of  een andere geestelijke verantwoordelijke 
spreekt. Probeer niet om het heft in eigen handen te nemen. Wacht op 
de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal Zijn doel bereiken, op Zijn tijd en 
op Zijn manier. 

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Vertrouw ik erop dat God Zijn doel kan bereiken in mijn leven en 

in het leven van mijn geliefden?

• Is er een gebied in mijn leven waar ik het op mijn eigen manier pro-

beer, in plaats van op God te vertrouwen om te doen wat nodig is?
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Een onderdanige vrouw 

We hebben al gezien hoe Maria zich aan God overgaf  toen ze zei: 
“Ja, Heere, ik ben uw dienares. Ik ben beschikbaar.” Ze omarmde de 
wil van God, ook al was die totaal verschillend van alles wat ze voor 
haar leven gepland had. Maria liet haar toewijding aan God ook zien 
door haar onderdanigheid aan haar echtgenoot. 

Na Maria’s eerste ontmoeting met de engel gaf  God haar en haar 
gezin aanwijzingen via Jozef  en zij liet hem leiden. Om Zijn Zoon 
tegen de toorn van Herodes te beschermen, vertelde God Jozef  om 
met zijn familie naar Egypte te vluchten. (Na wat Maria had gezien 
en meegemaakt, lijkt het erop dat ze het misschien moeilijk vond om 
leiding aan te nemen van een gewoon iemand!) Nadat Herodes stierf, 
vertelde God Jozef  om naar Nazareth terug te keren. Toen God Zijn 
wil openbaarde, leidde Jozef  zijn gezin en zij volgden.

Het komt vaak voor dat vrouwen die openstaan voor de Heere, 
betrokken zijn bij Bijbelstudies, geestelijk groeien, het Woord aan 
anderen onderwijzen, het idee hebben dat ze bekwamer zijn om 
leiding te geven dan hun echtgenoten en zelfs hun voorgangers. 
Als we dit idee van geestelijke superioriteit uitdragen, beroven we 
mannen van de motivatie om hun door God gegeven roeping te 
vervullen om leiding te geven aan hun gezinnen en aan de familie 
van God. Als wij Gods doel voor ons leven willen waarmaken, dan 
moeten we bereid zijn om de controle uit handen te geven en God 
laten leiden door de mannen die Hij boven ons heeft gesteld.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Vertrouw ik op God zodat Hij kan werken in en door de mensen 

die Hij boven mij heeft gesteld? 

• Maak ik het voor hen gemakkelijk of ben ik weerbarstig en 

koppig?
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Een invloedrijke vrouw 

In het Evangelie volgens Johannes vinden we het verslag van Jezus 
op het bruiloftsfeest in Kana. Toen Maria geconfronteerd werd met 
een tekort aan wijn, wees ze de bedienden op Jezus: “Wat Hij ook 
tegen u zal zeggen, doe het” (Joh. 2:5). Ze beïnvloedde anderen door 
hen op Jezus te wijzen en hen aan te moedigen Hem te gehoorzamen 
en te volgen. 

Wanneer vrienden en kennissen naar ons toekomen met problemen, 
is het niet onze taak om hun problemen op te lossen, maar hen op 
Jezus te wijzen en hen aan te moedigen om “te doen wat Hij je zegt.” 

Maria had blijkbaar ook invloed op het leiden van haar eigen 
kinderen om Jezus te volgen. Tijdens Zijn aardse bediening geloofden 
Jezus’ halfbroers niet in Hem (zie Joh. 7:5). Maar tegen de tijd dat 
de vroege kerk ontstond, waren zij wel gelovig geworden (Hand. 
1:14). Twee van hen, Judas en Jakobus, schreven de boeken van het 
Nieuwe Testament die hun namen bevatten. Ik geloof  dat Maria 
waarschijnlijk een belangrijke invloed had om hen tot geloof  in Jezus 
te brengen. 

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Trekt mijn leven de aandacht van mezelf af en richt het zich op 

Jezus?

• Hoe beïnvloedt mijn leven anderen om de Heere Jezus lief te 

hebben, te aanbidden en te gehoorzamen?
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Een biddende vrouw 

Zij begreep de noodzaak van gebed, niet alleen van persoonlijk, 
maar ook van gezamenlijk gebed. Na Jezus’ hemelvaart kwamen 120 
gelovigen veertig dagen lang samen in de bovenzaal, wachtend op 
God om de beloofde Heilige Geest te zenden. Maria behoorde tot 
degenen, die “volharden in het bidden en smeken.” (Hand 1:14)

Een van de grootste rollen waarin God vrouwen heeft gebruikt als 
instrumenten van opwekking is op het gebied van gebed. In 1949-
1951, gebruikte God twee oudere zussen, Peggy en Christine Smith, 
tijdens de Lewis-opwekking (Schotland). Beide vrouwen waren in de 
tachtig. Peggy was blind en Christine was kreupel door artritis. Ze 
konden hun kleine huisje niet eens verlaten om in de dorpskerk te 
gaan bidden. Maar ze wisten wel hoe te bidden. God gebruikte hun 
gebeden om zaadjes te planten in de harten van de mensen, die dan 
op hun beurt begonnen te bidden voor een opwekking. God zond een 
grote opwekking als antwoord op de ernstige gebeden van deze twee 
onopvallende vrouwen.

Mijn eigen leven is, in zekere mate, de vrucht van de gebeden 
van een overgrootmoeder die ik nooit heb gekend. Wanneer ik 
berichten lees over geweld en verdorvenheid in onze maatschappij, 
brieven ontvang van vrouwen wiens vrienden en kinderen ver van 
God verwijderd zijn, als ik kijk naar de afvalligheid van zo velen 
in onze evangelische kerken en huizen, dan vraag ik me af: “Waar 
zijn de biddende vrouwen?” Waar zijn de echtgenotes, moeders, 
grootmoeders, zusters en dochters, die op hun knieën deze zonden 
bij God brengen en tot Hem roepen om genade en goddelijke 
tussenkomst?

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik een vrouw van gebed?

• Sluit ik me consequent aan met andere gelovigen in gebed voor 

opwekking van de kerk en de evangelisatie in de wereld?
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 Een toegewijde vrouw 

Maria bleef  Jezus trouw tijdens Zijn aardse bediening, zelfs 
wanneer anderen Hem verwierpen. Zij was één van de weinigen die 
Hem volgde, heel de weg naar het kruis. Wanneer anderen vluchtten 
voor hun leven, bleef  zij een trouwe volgeling van Jezus, ongeacht 
het persoonlijk gevaar en risico.

Zoals het geval was in Jezus’ dagen, zullen ook vandaag vele 
‘zogeheten’ discipelen Jezus willen dienen, zolang het hun niet te veel 
kost, wanneer hun families en vrienden meedoen, zolang er in hun 
behoeften wordt voorzien of  het lonend en boeiend is. Maar weinigen 
zijn bereid Hem te volgen wanneer dat betekent: het kruis opnemen, 
wanneer de uiteindelijke uitkomst niet is wat ze hadden gehoopt, 
of  wanneer ze moeten leven met hen die zich tegen Hem verzetten, 
of  als er geen eind in zicht is aan de opoffering en het lijden dat ze 
moeten verdragen.

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik een trouwe volgeling van de Heere Jezus, in goede en in 

kwade dagen?

• Ben ik vastbesloten Hem te volgen, zelfs wanneer het me iets kost 

of wanneer anderen niet mee doen?
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Een geliefde vrouw

Maria hield niet alleen van haar Zoon, maar zij was ook geliefd 
door de Heere Jezus. In de laatste momenten van Zijn leven zorgde 
Hij ervoor dat Zijn moeder, weduwe en nabestaande, goed en 
toereikend verzorgd zou worden en dat in haar behoeften zou worden 
voorzien. Hij voorzag haar van genade binnen de context van het 
gezin van God. Ze accepteerde Zijn liefde en Zijn voorziening in haar 
noden.

Als ik door het hele land reis en predik, vind ik zoveel christelijke 
vrouwen die ongeliefd en emotioneel afhankelijk zijn. Als ze naar 
de dingen en mensen op aarde kijken om hun diepe leegte te vullen, 
eindigen ze steevast leeg en teleurgesteld. Niets of  niemand kan die 
onmetelijke leegte invullen, behalve God. 

Maar in de Heere Jezus hebben we Iemand Die ons kent en 
begrijpt, vurig van ons houdt, voor ons zorgt en in alles voorziet. 
De apostel Paulus verwonderde zich over de ongelooflijke liefde van 
Christus: 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of  
benauwdheid, of  vervolging, of  honger, of  naaktheid, of  gevaar, 
of  zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door 
Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch 
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch 
tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God in Christus Jezus, onze Heere (Rom. 8:35, 37-39). De vraag is, 
geloven wij Zijn belofte? Aanvaarden wij Zijn liefde? Nemen wij Zijn 
voorziening aan?

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Sta ik Jezus toe van me te houden, voor me te zorgen en in mijn 

behoeften te voorzien?
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 Een gekwetste vrouw 

Acht dagen na de geboorte van Jezus brachten Maria en Jozef  het 
Kind naar de tempel (Luk. 2:21-35). Simeon, die op de verschijning 
van de Messias had gewacht, nam het Kind Jezus in zijn armen en 
zegende Hem. Hij zei hoe Hij een teken zou zijn dat tegengesproken 
zou worden; een voorafschaduwing van het kruis en het lijden dat Hij 
moest doorstaan. Toen keek Simeon naar Maria en sprak woorden 
die zij pas volledig zou begrijpen toen ze drieëndertig jaar later onder 
het kruis van haar Zoon stond. Op die dag herinnerde ze zich de 
uitspraak van Simeon, “een zwaard zal ook door uw eigen ziel gaan.” 
(v. 35)

Ik geloof  dat dat zwaard daar op Golgotha Maria’s ziel in meer dan 
één opzicht doorboorde. Ten eerste verloor ze als moeder haar Zoon. 
Toen Hij Zijn leven opgaf, gaf  zij haar Zoon op voor de redding en 
verlossing van de wereld. 

Moeders, hebben jullie je kinderen losgelaten omwille van Christus 
en Zijn Koninkrijk? Hoe triest is het soms om te zien hoe christelijke 
ouders hun kinderen in de weg staan om hun leven in Gods hand 
te leggen. En wat een vreugde om ouders te zien die hun kinderen 
graag overgeven aan de wil van God. 

Ik herinner me dat een lieve vrouw van een voorganger, een 
vriendin van me, “afscheid” nam van één van haar dochters. Samen 
met haar schoonzoon en twee kleinkinderen vertrokken ze om 
zendelingen te worden in Cambodja. Vlak daarvoor vroeg ik mijn 
vriendin: “Is dit niet moeilijk voor je?” Ze antwoordde: “O, Nancy, ik 
kan niets mooier bedenken dan een kind te hebben dat zijn of  haar 
leven wil geven om het Evangelie naar de wereld te brengen. Ja, het 
is moeilijk. We zullen ze niet veel zien hier op aarde, maar er is een 
hele eeuwigheid na dit leven.” Mijn vriendin was, net als Maria van 
Nazareth, bereid om de wonden te dragen van het opgeven van haar 
kind voor Gods verlossingsplan.  



28  | Portret van een vrouw die door God wordt gebruikt

Een ander zwaard doorboorde Maria’s hart, deze nog dieper dan de 
eerste. Ze begreep namelijk dat haar Zoon niet alleen stierf  voor de 
zonden van de wereld, maar ook voor haar zonden. Zelfs voordat Hij 
geboren was, had ze Hem al erkend als “God, mijn Zaligmaker” (Luk. 
1:47, cursief  toegevoegd). Hoe “goed” ze ook was, ze was niet goed 
genoeg om in haar eentje naar de hemel te gaan. Zoals voor ieder 
van ons geldt, moest ze haar geloof  stellen in de gekruisigde Zoon 
van God, Die in haar plaats stierf. Toen ze onder dat kruis stond, 
herinnerde ze zich misschien de woorden van de profeet Jesaja:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld ... en door Zijn striemen is 
er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als 
schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar 
de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem 
doen neerkomen (Jes. 53:5-6).

Maria was een gewonde vrouw, niet alleen door haar lijden, maar 
ook door haar zonde. Toen ze naar haar gekruisigde Zoon staarde, 
realiseerde ze zich dat Hij haar wonden op Zich genomen had. En 
toen ze dit geloofde, werd ze genezen, gereinigd van haar zonde. Drie 
dagen later hoorde ze dat Hij de dood had overwonnen en leefde. 
Wetende dat zij door Zijn dood heen was vergeven, voegde ze zich 
bij de andere discipelen om het Goede Nieuws van Zijn verzoening 
naar een gewonde, zondige wereld te brengen, zodat ook zij Zijn 
verlossing zouden leren kennen. Al meer dan 2000 jaar biedt haar 
leven een portret van godsvrucht voor vrouwen die, net als Maria, 
verlangen om door God gebruikt te worden. 

PERSOONLIJKE TOEPASSING

• Ben ik bereid te lijden zodat Jezus’  verlossende leven kan 

ervaren worden door anderen?

• Vertrouw ik op Jezus als mijn Redder, wetende dat hetgeen Hij 

leed aan het kruis voor mijn zonden en redding was?
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Persoonlijke toepassing

 Als je de kwaliteiten bekijkt die we in het leven van Maria van 
Nazareth zien, neem dan de tijd om nog eens na te denken over de 
vragen om het persoonlijk te maken en vraag de Heilige Geest om 
van jou het soort vrouw te maken die Hij kan gebruiken om Zijn 
verlossende doelen in jouw wereld te vervullen.

EEN GEWONE VROUW (LUK. 1 :26 -56 )

• Wat maakt mijn leven betekenisvol?

• Geloof ik dat God mijn leven kan gebruiken om een verschil  

te maken in deze wereld?

 
EEN REINE VROUW (2 TIM. 2:22 )

• Ben ik een reine vrouw?

• Ben ik discreet in mijn gedrag, mijn relaties, in waar ik naar 

kijk en waar ik naar luister, wat ik lees, hoe ik mij kleed? Ben ik 

zuiver in mijn motieven, gedachten en gewoontes?

EEN VROUW ZONDER VERDIENSTE VROUW (HEBR. 4:16 )

• Ben ik er mij van bewust dat alles wat goed en nuttig is in mijn 

leven, het resultaat is van Zijn onverdiende genade, uitgestort 

over mij?

 
EEN UIT VERKOREN VROUW (2 JOH. 1 )

• Ben ik er mij van bewust dat ik werd uitverkoren door God om 

een specifiek doel te vervullen in deze tijd?

 
EEN VROUW VERVULD VAN DE GEEST (EFEZ . 5:18 )

• Vertrouw ik op de kracht van de Heilige Geest om te zijn en te 

doen waarvoor God mij heeft uitgekozen?

• Zoek ik naar een frisse, nieuwe dagelijkse vervulling van Zijn 

Heilige Geest in mijn leven?



30  | Portret van een vrouw die door God wordt gebruikt

 EEN BESCHIKBARE VROUW (LUK. 1 :38 )

• Heb ik mij volledig ter beschikking gesteld van God voor eender 

welk doel dat Hij wil bereiken door mij heen?

• Wil ik dat Hij mijn leven gebruikt, wat het mij ook kost?

 
EEN GELOVIGE VROUW (PS. 138:1 -3 )

• Geloof ik in Gods beloften?

• Geloof ik dat enkel God het onmogelijke kan doen, door Zijn 

kracht?

• Hoe leef ik het geloof  uit in de kracht van God?

• Wat is er in mijn leven dat niet verklaard kan worden zonder 

God?

 
EEN VROUW DIE LOFPRIJST (PS. 145 ) 

• Wordt mijn leven gekenmerkt door een geest van lofprijzing?

• Reageer ik op de omstandigheden en uitdagingen van elke dag 

door het uiten van dankbaarheid voor de grootheid en genade 

van God?

• Laten mijn reacties op het leven zien wie God is?

 
EEN VROUW VAN HET WOORD (PS. 119:105 ) 

• Houd ik van het Woord van God?

• Lees ik het, leer ik het uit het hoofd, mediteer ik erover, deel ik het 

met anderen?

• Pas ik het Woord toe op echte levenssituaties?

 
EEN NADENKENDE VROUW (PS. 1 : 1 -2 )

• Neem ik de tijd om te overdenken wat God heeft gedaan en om te 

mediteren over wat Hij aan het doen is in mijn leven?
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EEN NEDERIGE VROUW (JOH. 3:30 )

• Ben ik tevreden om God te dienen zonder dat ik erkend of  

gewaardeerd word?

• Is het mijn doel dat “Hij meer moet worden, ik echter minder”? 

• Ben ik bereid om alles te doen zonder dat iemand me ziet, 

waardeert of bedankt?

 
EEN VROUW DIE VERTROUW T (MATT. 1 : 18 -21 )

• Vertrouw ik erop dat God Zijn doel kan bereiken in mijn leven en 

in het leven van mijn geliefden?

• Is er een gebied in mijn leven waar ik het op mijn eigen manier 

probeer, in plaats van op God te vertrouwen om te doen wat 

nodig is?

 
EEN ONDERDANIGE VROUW (MATT. 2:3,  MATT. 19 -21 )

• Vertrouw ik op God zodat Hij kan werken in en door de mensen 

die Hij boven mij heeft gesteld?

• Maak ik het voor hen gemakkelijk of ben ik weerbarstig en 

koppig?

 
EEN INVLOEDRIJKE VROUW (JOH. 2:5 )

• Trekt mijn leven de aandacht weg van mijzelf en richt het zich 

op Jezus?

• Hoe beïnvloedt mijn leven anderen om de Heere Jezus lief  te 

hebben, te aanbidden en te gehoorzamen?

 
EEN BIDDENDE VROUW (HAND. 1 :14 )

• Ben ik een vrouw van gebed?

• Sluit ik me consequent aan met andere gelovigen in gebed voor 

opwekking van de kerk en de evangelisatie in de wereld?
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EEN TOEGEWIJDE VROUW (JOH. 19:25 -27 )

• Ben ik een trouwe volgeling van de Heere Jezus, in goede dagen 

en in kwade dagen?

• Ben ik vastbesloten Hem te volgen, zelfs wanneer het me iets kost 

of wanneer anderen niet mee doen?

 
EEN GELIEFDE VROUW HET (JER. 31 :3 )

• Sta ik Jezus toe van me te houden, voor me te zorgen en in mijn 

behoeften te voorzien?

EEN GEK WETSTE VROUW (LUK. 2:35 )

• Ben ik bereid te lijden zodat Jezus’  verlossende leven kan 

ervaren worden door anderen?

• Vertrouw ik op Jezus als mijn Redder, wetende dat hetgeen Hij 

leed aan het kruis voor mijn zonden en redding was?
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Notities
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Vernieuw onze Harten wil vrouwen bemoedigen om te leven 
volgens Gods plan en roeping voor hen. Ons doel is om vrouwen 
te helpen in hun wandel met Christus, Hem te kennen, Hem lief 
te hebben, Hem te vertrouwen en te volgen. We roepen vrouwen 
op tot vrijheid, volheid en vrucht dragen in Jezus Christus.

Heb je ooit het gevoel gehad dat je leven nooit echt een 
verschil kon maken voor God of  heb je een verlangen om op 
een grotere manier door God gebruikt te worden?

Maria, de moeder van Jezus, was een gewone, jonge vrouw 
van wie de wereld op een dag op zijn kop werd gezet door een 
boodschap uit de hemel. Haar reactie is een voorbeeld van de 
voornaamste eigenschappen van de vrouw die God kiest en 
gebruikt om Zijn verlossingsplan te verwezenlijken.

Een reeks vragen die tot nadenken aanzetten, zullen je helpen 
om deze waarheden toe te passen in je dagelijks leven.

~ Nancy DeMoss Wolgemuth
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